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 Kính gửi quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh  

     cùng toàn thể anh chị em giáo dân  

     trong Tổng giáo phận Sàigòn 

1. Anh chị em rất thân mến, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội trước mặt Thiên Chúa. Nếu Chúa 

chấp tội thì nào ai đứng vững được chăng, nhưng vì lòng từ bi thương xót mà Chúa rộng tình 

thứ tha. Điều kiện cần thiết là chúng ta phải biết ăn năn thống hối, biết hoán cải và tin tưởng 

vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Mùa Chay mở ra cho chúng ta một thời kỳ thống hối 

ăn năn, một mùa chiến đấu thiêng liêng với những cám dỗ của thần dữ và với bao cạm bẫy của 

thế gian, để vững bước trên hành trình thiêng liêng và tiến gần đến ơn cứu độ. 

2. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Qua sứ điệp mùa Chay 

năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy lại hình ảnh Lazarô nằm trước cổng ông nhà giàu để 

mời gọi chúng ta mở cửa lòng mình cho lời Chúa và tha nhân, vì "lời Chúa là một hồng ân, và 

tha nhân cũng là một hồng ân". Gốc rễ mọi bất hạnh của ông nhà giàu là không chịu nghe lời 

Chúa qua "Môsê và các tiên tri". Mùa Chay cảnh giác chúng ta : đừng bao giờ để mình trở nên 

giống như ông phú hộ keo kiệt, vô cảm trước nhu cầu của người lân cận. "Mối tương quan thích 

đáng với mọi người là nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn". Văn hoá Việt Nam của chúng 

ta có câu ngạn ngữ "thương người như thể thương thân" thật phù hợp với Tin Mừng. Nguyện 

xin Chúa Giêsu giúp chúng ta biết đón nhận giới răn yêu thương của Ngài và nỗ lực đem ra 

thực hành. 

3. Năm nay là năm dành cho mục vụ gia đình với chủ đề gợi ý của Hội Đồng Giám Mục Việt 

Nam : "chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình". Chúng tôi mong muốn 

tất cả chúng ta cùng học tập và thực hành thật tốt chủ đề này trong thời gian mùa Chay và Phục 

Sinh. Gia đình cũng là một hồng ân Chúa ban, nhưng đôi khi chúng ta chưa biết trân trọng hay 

thậm chí còn đối xử với người thân trong gia đình như những "Lazarô" nằm trước cổng. Chúng 

ta hãy giúp cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân một cách hết sức chu đáo, kỹ 

càng, để tránh những đổ vỡ sau này. Các trường hợp ly dị và tái hôn ngày hôm nay khá phổ 

biến. Đây là điều khiến Giáo Hội rất đau lòng. Trong công tác mục vụ, các mục tử cần quan tâm 

giúp đỡ những người trong hoàn cảnh này : khuyến khích họ, mặc dù không được xưng tội rước 

lễ, vẫn có thể tham gia tích cực trong các hoạt động đạo đức và mục vụ, trừ việc trao Mình 

Thánh Chúa. Trường hợp những người sống với nhau như vợ chồng mà chưa có bí tích hôn 

phối, cần phải thúc giục họ tiến tới bí tích hôn phối và giúp họ sống đời sống hôn nhân gia đình 

theo ý Chúa muốn. 

4. Mùa Chay là thời gian cho những người con hoang đàng trở về cùng Thiên Chúa, Đấng Giàu 

Lòng Thương Xót. Giống như đứa con thứ trong Tin Mừng quyết chí trở về với người cha nhân 

ái, sau khi đã tiêu sạch gia tài mà cha chia cho mình và lâm cảnh đói khát, không còn nơi nương 

tựa. Thời gian đã mãn, Thiên Chúa muốn chúng ta quên đi quá khứ làm nô lệ tội lỗi và thần dữ, 

để hướng về tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy ra khỏi mồ với Chúa Giêsu để sống cho Thiên 

Chúa và chết cho Thiên Chúa. Đừng đào những cái giếng khô cạn không có nước, nhưng hãy 

tìm đến nguồn nước trong lành nơi Thiên Chúa là Nguồn Sự Sống đời đời cho con người. Ngọn 

lửa Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ thiêu rụi mọi gai góc trong cuộc đời chúng ta, để cho mầm 

mống của Lời Chúa đâm chồi nảy lộc. 
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5. Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy vững mạnh, hãy trung thành với Thiên Chúa đến cùng, hãy 

để cho Thiên Chúa dẫn dắt qua sa mạc của cuộc đời. Người là Đấng có cánh tay hùng mạnh. 

Người mở cho chúng ta con đường vượt qua biển đời đầy những sóng gió và bão táp. Chỉ một 

mình Thiên Chúa là nơi nương tựa, ngoài ra không còn nơi nương tựa nào khác, dù là nơi vua 

chúa quan quyền hay là nơi tiền tài danh vọng. Thiên Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đến nơi an nghỉ 

cuối cùng. Đừng lo lắng, nhưng hãy hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Chúa, vì Thiên 

Chúa không để cho chúng ta phải xa cách Người mãi mãi. 

6. Mùa Chay cũng là mùa để chuẩn bị sống mầu nhiệm "Khổ Nạn Phục Sinh" của Chúa Giêsu. 

Vậy chúng tôi xin các mục tử hãy siêng năng chuẩn bị cho giáo dân biết suy niệm về mầu 

nhiệm "Khổ Nạn và Phục Sinh" của Chúa. Làm sao giúp cho giáo dân thấu hiểu được mầu 

nhiệm cao cả này. Làm sao dẫn đưa họ vào trong tình yêu của Chúa Giêsu, như Chúa đã mời 

gọi các môn đệ : "Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, 

anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại 

trong tình yêu của Người" (Ga 15,9-10). Cần phải làm cho giáo dân hiểu được mầu nhiệm "Sự 

Chết và Sự Sống Lại" của Chúa Giêsu, để họ được thông phần vào và đón nhận ơn cứu rỗi, nhận 

lãnh "Thánh Thần để tha tội", nhất là hiểu biết và sống "Sự Sống Mới" trong Đấng Phục Sinh. 

7. Ước gì mọi người tín hữu kitô trong đó có chúng ta, sau khi đã được dẫn đưa sâu vào mầu 

nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng Tình Yêu của Thiên 

Chúa được biểu lộ trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Giống như thánh Maria Mađalêna, 

như các thánh tông đồ, đặc biệt là hai thánh Phêrô và Phaolô ; chúng ta hãy đi ra các vùng ven 

theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, để gieo vãi hạt giống Tin Mừng. Hãy đưa Ánh Sáng Tin 

Mừng đến những nơi còn u tối, những nơi thực sự cần Ánh Sáng của Thiên Chúa, là chính Đức 

Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Lúa chín đầy đồng trước mắt chúng ta, chúng ta hãy nhiệt tình phục 

vụ mùa màng của Thiên Chúa. Hãy tích cực truyền giáo và mạnh dạn thiết lập các giáo điểm tin 

mừng tại những vùng sâu vùng xa. Hãy để cho Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa yêu mến 

Thiên Chúa và yêu mến các linh hồn trong lòng chúng ta.  

Còn một điều nữa mà chúng tôi muốn nhắn nhủ riêng với anh em linh mục là hãy siêng năng 

ngồi toà giải tội, để các kitô hữu có nhiều cơ hội lãnh nhận ơn tha thứ và được chữa lành. Hãy 

tận tâm thi hành sứ vụ làm chứng cho "Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến" của Thiên Chúa, 

biểu lộ nơi "Sự Chết và Sự Sống Lại" của Chúa Giêsu. 

8. Để kết thúc lá thư mục vụ của người tôi tớ bất xứng của Thiên Chúa, với trách nhiệm mục tử 

Tổng Giáo Phận Sàigòn, một giáo phận rộng lớn có nhiều giáo dân và rất nhiều thách thức của 

xã hội hiện đại ngày nay, chúng tôi kêu gọi tất cả anh chị em, kẻ góp công người góp của, người 

khác nữa góp lời cầu nguyện cho việc trùng tu NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ được thành công tốt 

đẹp. Chúng tôi cũng cầu chúc mọi thành phần Dân Chúa một Mùa Chay thật sốt sắng và một Lễ 

Phục Sinh thánh thiện vui tươi.  

Đây là ngày Chúa đã làm ra, 

nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Allêluia ! Allêluia !  

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho mọi người, nhờ máu châu báu mà Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập 

giá, và nhờ Thần Khí mà Chúa Phục Sinh ban cho tất cả mọi người chúng ta. 

Mục tử của anh chị em, 

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC 
Tổng Giám Mục + Giuse ĐỖ MẠNH HÙNG 

Giám Mục Phụ Tá 

 

  


